
 

 

 
Verslag van de special Zeisterbossen 
 
Datum 21-06-2025 

Afstand 101 km 

Deelnemers Ad G, Toon, Jan v L,  Cees, Willy, Marianne en Willem. 
Weer Droog, warm, zon, 25/32 graden wind OZO 2. 
Dobbelsteen 4 

 

Het halve land was in paniek, want het zou een zeer warm weekend worden. 
Evenementen werden afgelast, maar wij gingen ‘gewoon’ fietsen. Het animo 
was niet overweldigend, maar toch stonden zeven dappere fietsers aan de 
start in Bunnik. Het was niet voor iedereen duidelijk waar de start was, maar 
met tussen komst van Ad zijn dochter, die Ad kwam uitzwaaien, was toch 
iedereen op tijd op de goede parkeerplaats. 

De tocht ging via Bunnik, Zeist, via de Pyramide van Austerlitz richting Maarn. 
Dit stuk veel over fietspaden langs de weg. Door het mooie weer waren meer 
mensen op het idee gekomen om te gaan fietsen. Het was best druk. 

Na Maarn vervolgde de route via binnenwegen en veel door het bos. Na 
Valkenheide staken we bij Overberg de bergweg over naar Veenendaal. Aan de 
rand van Veenendaal reden we over een mooi fietspad, dat een nog mooier 
fietspad kruiste. Net toe wij daar aankwamen kwam er van rechts een grote 
groep fietsers met een behoorlijke snelheid aan. Het fietskruispunt was echter 
niet overzichtelijk, zodat de koprijders niet op tijd konden remmen. Gelukkig 
kon de andere groep dat wel en is alles zonder ongelukken afgelopen. Maar het 
was wel even schrikken. 

Na Veenendaal richting Rhenen. Via een mooie glooiende weg ging het plots 
omhoog. Nadere analyse leerde dat dit bekend stond als de Thijmse berg. 
Daarna het bos weer in en een heling die als Leemkuil bekend stond draaiden 
we de Defensie weg op. Deze laatste gaat in ‘trapjes’ omhoog. Elke keer als je 
denkt dat je op het hoogste punt bent zie je voor je het volgende stukje weer 
omhoog gaan. Een mooi stukje van Nederland dit. Via Elst naar Amerongen 
voor de pauze.  



 

 

Even zoeken naar de goede tafel die voor ons gereserveerd was. De bediening 
was goed, maar niet erg snel. We wilden gebak bestellen maar dat was pas 
over een kwartier klaar, dus we begonnen met de koffie. Na (ruim) een 
kwartier kwam er inderdaad gebak en de tweede ronde koffie. De dobbelsteen 
gaf bij de tweede poging een vier. 

Na de pauze direct aan de slag met de Amerongse berg. Weliswaar van de 
makkelijke kant, maar toch. Na de hergroepering en een snelle afdaling 
richting Scherpenzeel. Een Belgisch aandoende weg die ons naar het jaagpad 
leidde. Daar dook een hertje voor ons op, dat zich echter snel weer uit de 
hoeven maakte. Via Woudenberg naar Amersfoort. En Amersfoort heeft een 
berg en die moesten we natuurlijk ook over. Daarna een mooi gelegen fietspad 
langs het spoor. En langs de voormalige Bernhard kazerne, waar Jan zijn 
diensttijd doorgebracht had. Via een laatste ‘hobbel’ naar de voormalige 
vliegbasis Soesterberg. Het fietspad liep een stukje over de taxi- en de 
landingsbaan. Een leuke ervaring. 

Na Bosch en Duin merkte Toon op dat mijn achterwiel weer aan het “spritzen” 
was. Dat had het voor Amersfoort ook al gedaan, maar de latex deed zijn werk 
snel. Ook nu weer held het vrij snel weer op. Daarna de leuke fietsbrug over 
de A28 verder richting Fort Rheinauwen. Maar mijn band had toch wel wat 
lucht verloren, dus er moest wat CO2 bij.  



 

 

Bij het Poortgebouw van Rheinauwen was de evaluatie gepland. Een mevrouw 
kwam ons melden dat haar man boswachter was en onze fietsen dicht bij een 
beschermde boom stonden. Haar man had geen dienst, maar misschien zou hij 
de BOA’s wel waarschuwen. De meesten van ons namen dat voor kennisgeving 
aan. Vlak naast de tafel waar we neerstreken zat een mevrouw een kopje thee 
te drinken en schoof meteen een paar stoelen op. Ze hield niet zo van sporters 
in haar buurt, zei ze. Dat belette ons echter niet om nog even gezellig na te 
praten over deze mooie tocht. 

Uw reporter 

Willem 


